
‘Door digitale middelen kijken 
we steeds minder om ons heen’

	p Tijdens het schrijven begon de Woudenbergse aspecten uit haar eigen leven te herkennen. 

De Woudenbergse 
schrijfster Caroline 
Nelissen heeft onlangs 
haar vierde boek 
uitgebracht. Het boek 
Slapen Op Beton gaat 
over mishandeling en 
uitbuiting en schreef ze 
na een ontmoeting die ze 
had met een 48-jarige 
man uit de Betuwe.

Freek Wolff

Caroline Nelissen groeide 
op in Hilversum en ging 
in Utrecht naar de HBS. 

Ze werd door haar vader, een journalist, 
geregeld  op de vingers getikt als ze moeilij-
ke woorden verkeerd gebruikte. Als gevolg 
daarvan vertrouwde ze haar gedachten voor-
al aan dagboeken toe. Na haar opleiding tot 
lerares lichamelijke opvoeding gaf ze in Isra-
ël twee jaar gymnastiekles op de middelbare 
school. Terug in Nederland vond ze een baan 
als gymjuf op een school voor zeer moeilijke 
opvoedbare kinderen in Amsterdam. Hoewel 
ze het naar haar zin had, solliciteerde ze 
toch naar de functie van stewardess bij de 
KLM. Ze werd aangenomen en maakte veel 
vlieguren. Naast senior purser was ze coach, 
recruiter, assessor en docent. In die tijd 
schreef ze korte verhalen in sporttijdschrif-
ten en reisverslagen voor de KLM.

Als ze na 35 jaar KLM met prepensioen gaat, 
komt ze pas goed tot het besef dat schrij-
ven een passie is. Resultaat daarvan is de 
non-fictie roman D@ten. ,,Als je dit boek 
leest, leer je mij kennen.”

Twee jaar later verschijnt de fictieve roman 
‘Kijk daar loopt een stewardess’. ,,In dit 
boek vertel ik vooral over de keerzijde van 
het leven van een stewardess, die is beslist 
anders dan dat van Peter Stuyvesant. De 

hoofdpersoon heeft een ziek kind, ligt in 
scheiding en toch wordt van haar verwacht 
dat ze glimlacht.” Net als in D@ten belicht 
Nelissen ook in dit boek de andere kant van 
wat mensen zien.
In 2019 schreef ze het romantische verhaal 
‘Grenzeloze Hartstocht,’ waarmee ze op de 
shortlist van de Boeketreekswedstrijd kwam. 

ANGST EN SCHAAMTE Sinds kort ligt haar 
nieuwe boek ‘Slapen op beton’ in de boek-
winkel. Caroline schreef het na de ontmoe-
ting die ze had met een 48-jarige man uit de 
Betuwe. ,,Hij vertelde zulke ongeloofwaardi-
ge verhalen over zijn leven aan het eind van 
de vorige eeuw, dat ik vroeg of hij daar iets 
over op wilde schrijven. Twee maanden later 
had ik honderdveertig A4’tjes met verhalen 
die me verbijsterden en verdrietig maakten. 
Ik wilde weten hoe het zat en stelde vragen. 
Daaruit ontstond een vriendschap. Een jaar 
na onze eerste ontmoeting vroeg hij of ik een 
boek over zijn leven zou willen schrijven. Op 
mijn vraag waarom hij dat wilde, zei hij dat 
hij mensen die in hun jeugd zijn gekleineerd 
en daar uit angst of schaamte niet over dur-
ven te praten, met zijn verhaal over de streep 
hoopt te trekken.”

De schrijfster heeft al een aantal mooie 
reacties ontvangen. ,,Het aan de kaak stellen 
van ongezien leed bij kinderen wordt steeds 

urgenter. Door alle digitale middelen kijken 
we steeds minder om ons heen en dan wordt 
de sociale controle ook minder.”

EN TOEN Nelissen zegt dat ze lang heeft 
gezocht naar de manier waarop ze het leven 
van de hoofdpersoon waarheidsgetrouw 
en zo integer mogelijk op kon schrijven. Ze 
wilde er geen ‘en toen’-verhaal van maken. 
Na zes jaar schrijven en schrappen vond ze 
het publicatiewaardig. De titel veranderde 
van ‘De Krantenjongen’ in ‘Waardoor het 
begon’, met als subtitel ‘het ware verhaal 
van een moderne werkslaaf’. Dat dekte de 
lading, maar voelde niet goed. Pas toen haar 
uitgeefster de woorden: ‘Je zult maar op 
beton moeten slapen zoals de hoofdpersoon 
in jouw boek’, uitsprak, sprong Caroline op. 
,,Slapen op beton wordt de titel.”

Tijdens het schrijven begon de Wouden-
bergse aspecten uit haar eigen leven te 
herkennen. De strenge vader en de dyna-
miek tussen de zussen van de hoofdpersoon 
in het verhaal en haar eigen vier oudere 
broers. ,,Net als ik probeert Stijn Avondrood, 
de hoofdpersoon, het iedereen naar de zin 
te maken. Ondanks zijn goede bedoelingen 
wordt hij voortdurend door iedereen geklei-
neerd. Dat ondermijnt zijn zelfvertrouwen. 
Ik denk zomaar dat veel lezers dit zullen 
herkennen.”

SPIEGEL In Woudenberg was Caroline een 
aantal jaren docente humanistisch vor-
mingsonderwijs. ,,Dat ben ik gaan doen, na-
dat ik op de basisschool bij zo’n les mee kon 
kijken. De kinderen uit groep zeven mochten 
allemaal stuk voor stuk in een doos op de 
gang kijken. Als ze terugkwamen mochten 
ze niet zeggen wat ze hadden gezien. Ze 
konden wel op een papiertje een 1, een 2, of 
een 3 schrijven. 1 stond voor niet belangrijk, 
2 voor een beetje belangrijk en 3 voor heel 
belangrijk. In die doos zat een spiegel. De 
meeste kinderen vulden een 1 in. Ze vonden 
zichzelf dus niet belangrijk. Daar hadden ze 
met elkaar een mooi gesprek over. Op die 
manier met kinderen praten over lastige din-
gen in het leven leek me fijn. Vooral omdat 
jonge mensen in zo’n les op een vrije manier 
en zonder oordeel na kunnen denken over 
bijvoorbeeld pesten, stelen of liegen.” Te-
genwoordig is Caroline als vertelcoach nauw 
betrokken bij het platform voor Waargebeur-
de Verhalen in de bibliotheken van Leusden 
en Amersfoort.

STUGGE MENTALITEIT In haar woonplaats 
Woudenberg heeft Nelissen het naar haar 
zin. Soms heeft ze last van de wat stugge 
mentaliteit. ,,Het lijkt wel of de mensen hier 
een soort vlieselinelaagje om zich heen heb-
ben, waardoor ik ze niet écht kan ontmoe-
ten. Daardoor trek ik me vaker terug dan ik 
eigenlijk zou willen. Gelukkig heb ik een fijn 
huis met een grote tuin.” De Woudenbergse 
geniet enorm van de natuur rond het dorp en 
is ze lid van de knotgroep. 

Nelissen denkt erover om de spannende 
roman met de titel ‘Verknipt’, die nog op de 
plank ligt, te gaan herschrijven. Dit fictieve 
verhaal gaat over coaches die hun cliënten 
soms meer schade toebrengen dan dat ze 
iemand helpen. ,,Ook dit boek gaat over de 
andere kant van wat je ziet. Ik denk dus 
inderdaad dat dit de rode draad is waarlangs 
ik schrijf.” Caroline denkt er ook nog over 
om een boek te schrijven met als thema ‘60-
plus en dan?’ Ze heeft veel hobby’s, dus het 
antwoord daarop zal nog wel even op zich 
laten wachten.

Slapen op beton

Slapen op beton is een op ware feiten gebaseerd 
verhaal van een jongen, Stijn Avondrood 
(pseudoniem), die door zijn moeder zo wordt 
gekleineerd en uitgebuit dat hij zonder een cent 
op zak op de vlucht slaat. Door zijn opvoeding is 
hij ervan overtuigd dat anderen beter weten wat 
goed voor hem is dan hijzelf. Dat brengt hem in 
onverwachte en bizarre situaties. Vooral 
vrouwen spelen hierin een grote rol.

Het verhaal, dat vol staat met geschiedkundige 
feiten, speelt zich af in de Betuwe aan het einde 
van de vorige eeuw.

Woudenbergse schrijfster Caroline Nelissen presenteert 
vierde boek ‘Slapen op beton’
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